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 ’t Bollenhart gaat voor prolongatie in de Battle of Shanties 

In Schiedam vond in 2024 op 23 november de bekende Battle of Shanties plaats, 

een sfeervol muziekfestijn waar verschillende shantykoren  strijd met elkaar 

aangingen. Shantykoor ’t Bollenhart wist daar de felbegeerde titel in de wacht te 

slepen. Het was een zinderende strijd, met meeslepende zeemansliederen, 

stampende ritmes en hier en daar een traan van ontroering. Toen de winnaar 

bekend werd gemaakt, barstte de zaal los: ’t 

Bollenhart had het geflikt! En dat moest 

natuurlijk gevierd worden. Het koor 

trakteerde Schiedam op een echt 

Noordwijkerhouts feestje, met zang, muziek 

en gezelligheid. Met name de muzikanten van ’t Bollenhart zijn er 

verantwoordelijk voor dat Schiedam en alle aanwezigen zich dit 

feestje nog lang zullen herinneren 

Nu, een jaar later, kijken de zangers van ’t Bollenhart reikhalzend uit 

naar de nieuwe editie van deze battle. Ze hebben hier speciaal voor 

gerepeteerd en “barsten” van de energie. Hiermee bewapend en een 

flinke dosis enthousiasme hopen ze dat ze  hun titel kunnen 

prolongeren.  

Zaterdag 1 november as. is het weer zover. Dan zal het koor moeten bewijzen dat het winnen van de 

trofee in 2024 geen toevalstreffer was. Dan zal de bemanning weer hun beste been voor moeten zetten 

om de concurrentie te verslaan. En als dat lukt mogen ze 22 november weer aantreden in de finale. We 

gaan het zien. Het adres van wijkcentrum de Erker in Schiedam is Jan van Avennestraat 32, Schiedam. De 

optredens beginnen om 13.30 uur.  

Het koor hoopt natuurlijk dat zij gesteund zullen worden door veel suppporters! 

Eén ding is zeker: of ze winnen of niet, gezelligheid en muziekplezier staan altijd voorop bij het koor. 

 

In de spotlights 

Theo Duivenvoorde, beter bekent als Dorus Duivenvoorde is in 1946 geboren. Zijn ouders waren Bert 

Duivenvoorde en Dora Duivenvoorde - Broekhof. Theo was de vijfde van in totaal 9 kinderen. 8 Jongens en 

een meisje. Theo is geboren aan de Havendwarstraat, op de hoek met de Hoogstraat.  

De naam Duivenvoorde komt veelvuldig voor in Noordwijkerhout. Om deze reden zijn in het verleden veel 

bijnamen toegekend. De bijnaam van de familie van Theo is “Hoed”.  Geen scheldnaam, maar een trotse 

geuzennaam.   De oorsprong van deze naam ligt namelijk bij opa Duivenvoorde, die bruidsparen rondreed in 

een tilbury – een koets met paard. Daarbij droeg opa altijd een hoge hoed, een zogenaamde “kachelpijp”. 

Sindsdien is de naam van de hele familie “Hoed”. 

Theo volgde de lagere school op de Jozefschool, het houten (Oostenrijkse) gebouw aan wat nu de 

Nolenslaan heet. Daarna ging hij naar de VGLO aan de Herenweg, daar waar nu ongeveer de Maasgaarde 

staat. Na twee jaar werd die school opgeheven en koos Theo voor het werkende leven. Hij begon bij het 

schildersbedrijf van de gebroeders  Peters aan de Kerkstraat en vond daarna zijn plek bij firma Bader. Daar 

bleef hij bijna veertig jaar in dienst, tot gezondheidsklachten hem dwongen te stoppen. 

In 1972 trouwde Theo met Sofia Hoogeveen. Samen kregen ze twee zoons: Jeroen (1976) en Erik (1978). 

Het geluk werd echter ruw verstoord toen Sofia in 1983 overleed. Enkele jaren later ontmoette  Theo 

Annemieke Schoone. In 1985 trouwden zij en kregen samen twee kinderen, Daan (1986) en Jordi (1988).  

  

De gewonnen beker 

Dirigent Jan de Klerk en Daan de Ridder vol 
trots met de gewonnen beker 
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 Theo wilde al lang graag bij een 

shantykoor zingen. Toen er in 2001 in het Noordwijkerhouts 

Weekblad een oproep  verscheen voor een nieuw op te 

richten shantykoor in Noordwijkerhout, greep hij zijn kans. 

Vanaf het prille begin maakt hij deel uit van shantykoor ’t 

Bollenhart. Zijn broers mopperden dat hij hen niet tijdig had 

ingelicht – zij kwamen net te laat voor inschrijving. 

Uiteindelijk vonden zij hun plek bij shantykoor De Zilk. 

Theo denkt met plezier terug aan de eerste repetitie, met 

fietsenmaker Henk Schabo als dirigent.   24 jaar is hij al een 

vaste kracht binnen het koor. Niet alleen op het podium, 

maar ook erachter is hij actief. Zo helpt hij altijd mee om 

repetitieavonden goed te laten verlopen. 

Een bijzonder hoogtepunt kwam in 2024, toen zijn zoon 

Jordi zich aansloot bij het koor. Het was niet voor het eerst 

dat er een vader en zoon in het koor stonden. Maar wel voor 

het eerst dat vader en zoon samen stonden te zingen. En 

alsof dat nog niet genoeg was, brachten ze samen ook het lied Aan het strand ten gehore, een nummer dat 

Theo eerder solo zong, net als De Zuipschuit. Dat de vereniging hier trots op is, is bewezen met de 

presentatie van dit tweetal in het programmablad van het laatste Willem Geerlings shantyfestival. 

Ook Annemieke is actief in de vereniging. Ze is niet altijd aanwezig bij dagvullende festivals, maar bij 

optredens is ze er, als het even kan meestal bij. Daarnaast maakt ze de kaarten voor de commissie Lief en 

Leed, waarmee ze het koor op haar eigen manier ondersteunt. Naast het zingen bij ’t Bollenhart heeft Theo 

nog een passie. En dat is de plaatselijke voetbalvereniging VVSB.  Al plm. 40 jaar vervult hij daar 

verschillende functies. En nog altijd start de week iedere maandagochtend met werkzaamheden bij deze 

club. 

Het levensmotto van Theo is: 

“Probeer alles uit het leven te halen met gezondheid en gezelligheid.” 
 

Primeur 

Er is heel lang geoefend. Er is zelfs een cursus gevolgd om alle kneepjes onder de knie te krijgen.  

Zondag 28 september was het dan zover. Een optreden van een groep zangers van het ’t Bollenhart die nu 

gezamenlijk mondharmonica speelden tijdens het festival van koor “Droger kan niet” in Nieuw Vennep . 

De redactie van deze nieuwsbrief vond dit eerste optreden geweldig. Dat is echter niet belangrijk. Wel 

belangrijk is wat de dirigent van het koor ervan vond. En hij leek erg  tevreden te zijn. En daar gaat het 

uiteindelijk om. Er is geen foto van het gehele mondharmonica orkest beschikbaar. We volstaan nu met de 

leden, in willekeurige volgorde, bij naam te noemen: Richard van Dijk, Henk van Parera, Lord v.d. Klugt, 

Theo Hogervorst, Henk v.d. Berg, Wim Hoogewerf en Peter van Kampen. 

Zodra er een foto beschikbaar is zullen we deze uiteraard in een volgende nieuwsbrief opnemen. 

     

Agenda 

11 Oktober    “Sassembourg” Sassenheim.  

18 Oktober  Victorhuis “de Zonnebloem”.  

1   November   Schiedam “Battle of the Shantys”. 

Het koor hoopt natuurlijk ook de finale op 22 november te mogen zingen! 

20 december   Huis ter Duin (onder voorbehoud) 

Raadpleeg voor nadere informatie over de optredens altijd even de website van het koor: 

www.shantykoorbollenhart.nl/agenda 
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